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JAARTHEMA 2024-2025

Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk

N
|
R

Dit is het thema van de PKN voor het kerkelijk seizoen 2024-2025.

Met dit thema willen we als gemeente en als commissie Vorming & Toerusting
van de Protestantse gemeente van Workum aan de slag gaan.

Eerst even een uitleg over de afbeelding:

e Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en
handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.

e De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en
voeten.

e De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met
elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden.

e De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde en
verdriet.

‘Als nieuw’. Dat lees je wel in advertenties waarin iets te koop aangeboden
wordt. Het is niet nieuw, maar het ligt er tegenaan. Het heeft een minimum aan
gebruikssporen. ‘Als nieuw’: wat moet je je daar nou bij voorstellen als je aan
een nieuw kerkelijk seizoen denkt? Een seizoen waarin je met mensen op de
één of andere manier in contact kunt komen n.a.v. een gespreksonderwerp of
een doe-activiteit? Als je aan mensen denkt? Hoe ouder hoe minder nieuw, hoe
meer sporen van leven in ons te zien zijn? En daarom kan het ook mooi zijn om
dat met elkaar te delen, elkaar te spreken, met elkaar iets te doen. Dan kom je
er vanzelf achter dat jij niet de enige bent die met die krasjes en barstjes
rondloopt. Gedachten, ervaringen van een ander kunnen je soms verder helpen,
nieuwe perspectieven geven. Impuls om het leven misschien net iets anders te
bezien of op te pakken dan je tot nu toe gedaan hebt: ‘zo kan het dus ook’

De commissie Vorming & Toerusting heeft geprobeerd om diverse activiteiten
te bedenken in de hoop dat zoveel mogelijk mensen zich door één of meerdere
activiteiten aangesproken voelen en zich opgeven! Nieuwsgierig geworden?
Lees dan gauw verder en geef u op d.m.v. het antwoordformulier of via de mail.
Wees zo vrij om iemand te attenderen of mee te vragen van wie u denkt dat
diegene geen gids krijgt maar wel interesse heeft in een activiteit!

Wij ontmoeten u graag bij één of meerdere activiteiten.

Namens de commissie Vorming & Toerusting:
Ds. Liesbeth Muilwijk 3



Informatie

Opgave

Opgeven voor een activiteit uit deze gids kan met het formulier ‘ja ik doe mee’.
Op het formulier ‘omzien naar elkaar’ kunt u aangeven of u ook op een andere
manier mee wilt doen.

Graag uw telefoonnummer en emailadres invullen.

De formulieren vé6r maandag 16 september inleveren, bij één van de op het
formulier vermelde adressen of via de mail fekke1952@outlook.com

Kosten

De activiteiten van de commissie Vorming & Toerusting zijn gratis toegankelijk,
tenzij anders is aangegeven.

Agenda

De agenda op pagina 31 en 32 is een handig hulpmiddel om de opgave te
onthouden en later bijvoorbeeld over te nemen in de eigen agenda.

Planning en doorgang activiteiten

Sprekers moeten soms van ver komen. Bij te weinig animo kan de commissie
besluiten een avond te laten vervallen. We stellen u hier dan persoonlijk van op
de hoogte.

Vervoer

Wie vervoer nodig heeft, kan contact opnemen met één van de
commissieleden. Hun namen en telefoonnummers staan op pagina 35.



Jeugdactiviteiten

Contactinformatie

De functie van jeugdcodrdinator (jeugdouderling) is momenteel vacant. De
coordinatie van het jeugdwerk zal, zolang de functie vacant blijft, worden
uitgevoerd door de kerkenraad, waarbij dominee Arnold Vriend het eerste
aanspreekpunt zal zijn.

We zoeken vrijwilligers (ouders) die (éénmalig) mee willen helpen aan de
verschillende activiteiten, zoals het jeugdbankontbijt, club en/of
tieneractiviteiten. Daarnaast zoeken we vrijwilligers die mee willen denken (!)
aan de invulling van de maandelijkse 4G (4 generaties) dienst.

Voor (meer) informatie: dominee Arnold Vriend tel. 06-21959816
email arnoldvriend@hotmail.com of jeugdouderlingenworkum@gmail.com

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Houd daarom Kerknieuws en de
website www.pgworkum.nl in de gaten voor wijzigingen en actualiteiten.

0-4jaar
Kinderoppas
De kinderoppas (voor kinderen tot vier jaar) is op aanvraag. Mocht

kinderoppas voor een bepaalde dienst gewenst zijn, neem dan contact op met
Anke om samen te kijken welke opties er zijn.

Contactpersoon: Anke de Vries - Hoekstra
tel. 06-13289412, email: ankedevries82@gmail.com




4 -12 jaar
Kinderkerk

Zit je op de basisschool?

Dan ben je van harte welkom bij de kinderkerk.

Elke zondag starten we in de kerk, je kunt gewoon bij je ouders of bekenden
zitten. Vlak voor de preek gaan we naar onze eigen ruimte waar we samen een
mooi Bijbelverhaal lezen. Daarna praten we even over het gelezen
Bijbelverhaal en daarna gaan we een spelletje of knutselwerkje maken dat met
het verhaal te maken heeft. Zo zijn we al aan het timmeren, schilderen en
puzzelen geweest.

Tijdens de collecte gaan we weer terug de kerk in, om samen met alle andere
mensen de zegen te ontvangen en de dienst af te sluiten.

In de periode voor Kerst en Pasen volgen we altijd een speciaal project. We
maken dan leuke passende werkjes, bijvoorbeeld een ketting, hart of schilderij.

Lijkt het jou leuk om een keer naar de kinderkerk te gaan, je bent van harte
welkom om eens te komen kijken. Natuurlijk mag je je broertje, zusje, neefje,
nichtje, vriendje of iemand anders meenemen.

Contactpersoon: Anke de Vries- Hoekstra
tel. 06-13289412, email: kinderkerkworkum@gmail.com




KSG-diensten

leder jaar worden er drie Kerk, School en Gezin (KSG) diensten gehouden. Deze
diensten worden met de leerlingen, enkele leerkrachten en de ouders van de
KSG-commissie van basisscholen It Finster en Sint Ludgerus voorbereid.

In de KSG-diensten hebben kinderen altijd een actieve rol: zingen, toneelspelen,
collecteren, een gebed uitspreken. Ook is er oog voor lief en leed: de Kika-beer
wordt uitgedeeld aan een kind dat ziek is en een bos bloemen gaat naar de
ouders die ziek zijn.

Van tevoren komt de predikant bij alle groepen op It Finster langs en de RK
pastor gaat naar het Sint Ludgerus. Ze praten dan met de kinderen over het
thema. De diensten worden in het najaar, voorjaar en zomer gehouden, waarbij
we zullen aansluiten bij een toepasselijk thema in overleg met de kerken en de
scholen.

We hopen dit seizoen weer drie mooie, bemoedigende diensten, met een grote
inbreng van de kinderen, te organiseren.

De KSG commissie Aagje, Anne en Anke

Contactpersoon: Anke de Vries- Hoekstra
tel. 06-13289412, email: ankedevries82@gmail.com




Club

Vanaf de herfstvakantie t/m maart is er één keer in de maand op een
dinsdag- woensdag- of donderdagavond, clubavond voor de
basisschoolgroepen 6, 7 en 8 in de Utwyk.

Zit je in één van deze groepen en wil je ook meedoen aan club, geef dan je
naam, e-mailadres en mobiele nummer door zodat je in oktober de
uitnodiging niet misloopt!

Contactpersoon: Esther Postma
tel. 06-11156304

Tieneractiviteiten

Daarnaast proberen we één of twee keer per jaar een leuke activiteit te
organiseren, speciaal voor tieners. Zoals Y-games, of een gezellige pizza-avond.

Welke activiteit we het komende seizoen gaan doen, weten we nu nog niet.
Maar wil je op de hoogte blijven, geef dan je naam en 06-nummer door, dan
weet je zeker dat je op tijd wordt geinformeerd. Ook kun je ons volgen via
Instagram.

Contactpersoon: ds. Arnold Vriend
email arnoldvriend@hotmail.com



12 - 16 jaar
Jeugdbank/-ontbijt

Voor de jongeren van klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs organiseren
we af en toe een gezellig jeugdbankontbijt in de kerk of een andere leuke
activiteit!

Bij het jeugdbankontbijt kun je gezellig kletsen en ontbijten met z'n allen.
Tijdens het ontbijt komt de dominee even langs om alvast wat uitleg te geven
over de preek van die dienst, zodat je het iets beter zult kunnen begrijpen.
Hierna kun je gezellig met je vrienden/vriendinnen tijdens de dienst bij elkaar
in de kerk gaan zitten in de jeugdbank, maar je mag uiteraard ook gewoon bij
je ouder(s) gaan zitten.

Wanneer het jeugdbankontbijt is, krijg je te horen via de jeugdbankgroepsapp.
Je kunt dan elke keer aangeven of je er die x bij bent.

Geef je 06-nr door en laat je toevoegen aan de jeugdbank-groepsapp!
Of kom gewoon eens gezellig in de jeugdbank zitten.

Contactpersoon: ds. Arnold Vriend
email arnoldvriend@hotmail.com

Jeugdbank



TeamSpirit

Doe mee met TeamSpirit!

Hoor jij bij de leeftijdsgroep 12-16 jaar? Dan organiseren we voor jou van
november tot Pasen ongeveer 8 gezellige en leerzame avonden onder de naam
TeamSpirit. Samen dingen doen en ontdekken die met jouw wereld te maken
hebben. En wat heeft geloven daarmee te maken? Dus spel, gezelligheid en
inspiratie bij elkaar.

Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er één of twee groepen
gevormd

We komen bij elkaar om de twee weken op woensdagavonden van 19.30 uur
tot ongeveer 20.30 uur in de Utwyk. De eerste avond is na de herfstvakantie
op woensdag 13 november om 19.30 uur.

Zien we elkaar dan!

Contactpersoon: ds. Arnold Vriend
email arnoldvriend@hotmail.com

16 — 25 jaar

Jong volwassenen activiteiten

Blijf je graag op de hoogte van alle (regionale) activiteiten voor 16 jaar tot circa
25 jaar?
Volg ons dan op Instagram: www.instagram.com/pgworkum
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Activiteiten Nij Mariénacker /S
ivitei ij | @

De Hosta & De Wende

Kerkdienst / Bijbellezing Nij Mariénacker

Eens per maand is er op donderdagmiddag om 15.00 uur een kerkdienst of
Bijbellezing in de Parkzaal of het restaurant. In de kerkdiensten gaat een
predikant of pastor voor namens de Protestantse Gemeemte Workum. De
Bijbellezingen worden verzorgd door vrijwilligers.

De kerkdiensten en Bijbellezingen hebben een oecumenisch karakter. Inloop
vanaf 14.30 uur; dan is er koffie of thee en na afloop ook.

Ontmoetingsmiddagen in de Parkzaal

Bij elkaar komen en samen in gesprek gaan over een thema. Het is fijn om met
anderen van gedachten te kunnen wisselen. Ook voor dit seizoen hebben we
een aantal bijeenkomsten gepland:

donderdag 21 november 2024, 23 januari 2025 en 6 maart 2025. Inloop vanaf
14.30 uur; dan is er koffie of thee en na afloop ook.

Zangdiensten in het restaurant

Samen zingen is fijn en we zingen zoveel mogelijk bekende christelijke liederen.
Zie hieronder de planning: maandag 14 oktober 2024, 16 december 2024,

10 februari 2025 en 7 april 2025. Inloop vanaf 14.30 uur; dan is er koffie of thee
en na afloop ook.

Van harte welkom en neem gerust iemand mee. Hartelijke groeten van Sita
Siderius tel. 543009 en Ria Boorsma tel. 540970 en de omtinkers.

Uitzending kerkdiensten St. Gertrudiskerk

Uitzending kerkdiensten vanuit de St. Gertrudiskerk zijn op zondag rechtstreeks
te zien op kanaal 992 in Nij Mariénacker.

En via www.kerkomroep.nl en www.youtube.com kunt u die rechtstreeks
volgen of later beluisteren.

11



Activiteiten volwassenen

Wie zingt mee in een gelegenheidskoor?

Hou je van zingen en wil je dat ook graag in een koor doen zonder je voor een
langere periode te binden? Zing je al bij een koor en heb je nog wel wat ruimte
gua tijd? Dan is dit de kans! Geef je op en doe dit najaar mee met een
gelegenheidskoor. Vier repetities op vrijdagavond en daarna meewerken aan de
dienst op zondag.

De kerkdienst waaraan we meewerken is op zondag 20 oktober.

Het is mijn bedoeling om ook wat vierstemmig te doen, maar dat kan alleen bij
voldoende opgave. Ondergetekende zal het koor leiden, en in de dienst worden
we begeleid door Harry Mast.

Cobie Hofman-Heida

Data: vrijdag 27 september, 4 oktober, 11 oktober en 18 oktober 2024
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: St. Gertrudiskerk
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Bijbelgesprekskring

ledere eerste dinsdagmorgen van de maand is er een Bijbelgesprekskring in Oer
de Toer. Dit seizoen wil ik beginnen met het lezen en bespreken van het
Bijbelboek Esther. Naast Esther spelen wel meer mensen een belangrijke rol in
dit boek: Ahasveros, Mordechai, Haman...En God, speelt God een rol in dit
boek? Zijn naam komt er niet in voor. Naar aanleiding van ieder hoofdstuk of
persoon wil ik met u een bepaald thema uitdiepen. U bent van harte welkom.
Ds. Liesbeth Muilwijk

Data: dinsdag 1 oktober, 5 november, 3 december 2024, 7 januari,
4 februari, 4 maart, 1 april 2025

Tijd: 09.30 - 11.00 uur

Plaats: Oer de Toer

13



Gemeentekring — met elkaar delen en groeien

We ontmoeten elkaar maandelijks op dinsdagavond rondom onderwerpen die
ons bezighouden en we kijken met elkaar wat de Bijbel daarover te zeggen
heeft. Met elkaar delen hoe geloven in de praktijk werkt en hoe we daarin
kunnen groeien.

Aan het begin van het jaar kiezen we een boekje of losse thema’s waar we met

elkaar over willen spreken. We zien jullie opgave graag tegemoet!

Datum: eerste avond dinsdag 8 oktober 2024
Tijd: 20.00 — 22.00 uur
Plaats: Aldewei 3
]
v e |

Geloof belijden, doop beantwoorden

Als je bedenkt dat je gedoopt bent; wat betekent dat dan voor jou? Of denk je
erover na hoe je een stap in geloof kunt zetten en wat het leven met Jezus kan
betekenen voor jou? Neem eens contact op met één van de ouderlingen of met
ds. Arnold Vriend. We kunnen dan met elkaar bespreken wat je daarover zou
willen weten. Het is ook mogelijk om mee te doen, zonder belijdenis te doen.

Laat weten als je geinteresseerd bent via ds. Arnold Vriend tel. 0515-756248 of
arnoldvriend@hotmail.com dan spreken we iets af.

14



Viering / Kleasterkuier Nij Kleaster Jorwert

Vorig seizoen heb je kennis kunnen maken met de activiteiten en doelstelling
van het nieuwe Protestants Kleaster Westerwert door de interessante lezing van
recente bewoners. Het jaar ervoor namen enkele gemeenteleden al deel aan de
Kleasterkuier. Vanwege deze belangstelling bieden we voor het komende
winterseizoen weer twee bezinningsmomenten (oktober 2024 en april 2025)
aan. Deze vinden plaats vanuit Jorwert.

Bezichtigingen in het nieuwe Kleaster in de kop-hals-romp boerderij te Hilaard
zijn te vinden op hun website www.nijkleaster.frl

Westerwert/Nij Kleaster is al meer dan 10 jaar een plek voor rust, inspiratie en
gemeenschap. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen, uit welke traditie
dan ook.

Nijkleaster verzorgt iedere woensdagochtend een eenvoudig programma van

stilte, bezinning en verbinding. In de Radboudkerk in Jorwert word je ontvangen

door een voorganger en een kleasterkracht.

9.30 Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, :
liederen)

10.00 Koffie of thee

10.30 Begin van de Kleaster-kuier plm 60-90 minuten (*)

12.00 Lunch (zelf meebrengen) en afsluiting

(*) Je kunt ook kiezen om alleen bij de dienst en het koffiedrinken aanwezig te
zijn. Om welke reden dan ook. Zij die zo ver niet kunnen of durven te lopen,
keren na een poosje terug. Anderen blijven alleen of met een ander achter in de
kerk. Ook dat blijkt een mooie en verstillende ervaring te zijn.

Max. aantal deelnemers per keer is 12 pers.
Kort voor deze activiteit is er overleg over eventueel samen reizen.
Bij meer aanmeldingen komt er een extra datum.

Data: woensdag 9 oktober 2024 en woensdag 16 april 2025
Tijd: 09.30 uur

Plaats: Jorwert

Prijs: € 6,00 (ter plekke contant of met pin betalen)
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Kijk mee en praat mee — Maalkop

Filmavond met vertoning van de opname van ‘Maalkop’ met nadien informatie en
mogelijkheid tot een verdiepend gesprek over psychosociale problemen en
agrosuicide bij boeren — door Agnes Hornstra, psychiater, docent suicide
preventie en boerendochter.

Maalkop is een theaterdialoog tussen een man en zijn koe: een emotionele en
fysiek vormgegeven locatievoorstelling met een vleugje humor. De voorstelling
gaat over een boer die worstelt met problemen, maar hier erg alleen mee
worstelt. We weten dat boeren over het algemeen geen praters zijn maar dat het
wel belangrijk is om over problemen en gevoelens te spreken voordat deze de
overhand nemen. Helaas zijn er veel psychosociale problemen onder boeren en
komt agrosuicide, zelfdoding onder boeren, te veel voor.

Na de filmvertoning is er na een korte presentatie gelegenheid om met Agnes
Hornstra en elkaar in gesprek te gaan.

Het doel van deze avond is tweeledig namelijk het vertonen van een
indrukwekkende en mooie theater voorstelling. Daarnaast ook het aanzetten tot
in gesprek gaan met elkaar binnen ‘de mienskip’.

Datum: dinsdag 15 oktober 2024
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Protestantse Kerk in It Heidenskip
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Boekbespreking ‘De kunst van het ongelukkig zijn’
Dirk de Wachter

De kunst van het gelukkig zijn klinkt misschien wat logischer in de oren dan de
kunst van het ongelukkig zijn.....want dat gaat vaak vanzelf wel.

Het klinkt best wel vreemd: de kunst van het ongelukkig zijn. Willen we die kunst
wel verstaan? Wat zal Dirk de Wachter willen bereiken met dit boekje?

Kunnen wij daar iets mee: de kunst van ongelukkig zijn? Daar kunnen we het
met elkaar over hebben op 21 oktober.

Ds. Liesbeth Muilwijk S~

== b
Datum: maandag 21 oktober 2024 .
Tijd: 20.00 — 22.00 uur * KUNST
Plaats: Oer de Toer

Open Doors —In Zijn kracht gaan —

‘Open Doors’ steunt vervolgde christenen wereldwijd in meer dan 50 landen.
Dit doen zij door geestelijk te bemoedigen en praktische hulp te bieden

Wist jij dat wereldwijd 1 op de 7 christenen te maken heeft met vervolging?
Christenen die elkaar alleen in het geheim kunnen ontmoeten, gevangen zitten,
gemarteld worden of door hun familie verbannen zijn?

Broeders en zusters van ons. Broeders en zusters die er elke dag weer voor
kiezen om in Zijn kracht te staan en te gaan. Voor wie Joh. 15:20 dagelijkse
realiteit is: ‘Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus
zullen ze ook jullie vervolgen’.

Openbaring 3:2 roept ons op om wakker te blijven en te versterken wat dreigt
te sterven. Het roept ons op om in beweging te komen. Dit kan door te geven,
voor de vervolgde kerk te bidden, maar ook door onze vervolgde broeders en
zusters op te zoeken en in Zijn kracht te gaan.

Dinsdag 29 oktober hebben we iemand uitgenodigd die al meerdere reizen naar
de vervolgde kerk heeft gemaakt en hier, als stem van onze vervolgde broeders
en zusters, graag over komt vertellen.

Datum: dinsdag 29 oktober 2024
Tijd: 20.00 — 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer
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Napraten over de preek

Het maken van een preek wordt wel eens een geboorteproces genoemd. En
reken maar dat het niet altijd een gemakkelijke bevalling is. Er wordt soms wat
gepiekerd, geschreven en weer doorgehaald voordat ‘de preek’ af is. Bij het
maken van een preek kunnen allerlei vragen boven komen: wat staat er nou
eigenlijk, wat wordt er mee bedoeld, kan dit Bijbelgedeelte wel overgezet
worden naar ons leven in deze tijd, voor wie spreek ik eigenlijk, wat willen de
mensen horen (o nee, dat mag nooit een uitgangspunt zijn ), moet het een
profetische (lees: waarschuwende) preek zijn, of juist een bemoedigende, etc.
Natuurlijk hoop je als voorganger op de werking van de Heilige Geest zowel bij
de voorbereiding als het houden van de preek. Maar toch, je eigen ik speelt
altijd een rol. Want je moet jezelf er ook in kunnen vinden, herkennen in wat je
zegt. Een voorganger preekt ook voor zichzelf. Je zou kunnen zeggen: de preek
moet door de voorganger heengegaan zijn voordat hij/zij de preek kan houden.
En dan moet er een verhaal komen waar de mensen hopelijk ook nog een touw
aan vast kunnen knopen; iets hebben om vast te pakken en mee te nemen
voor de komende week.

Erover praten zal zeker helpen om de preek (nog beter) te doen landen......Ook
al zie je het als kerkganger anders dan de voorganger gebracht heeft, hoeft het
één de ander niet af te breken. Zoals hierboven geschreven: de voorganger
neemt zichzelf mee, maar, en dan komt de aanvulling: ook de kerkganger
neemt zichzelf mee als die naar de preek luistert. Hoe de woorden over komen
heeft niet alleen met de voorganger te maken maar ook met de kerkganger
(hoorder). De liederen en gebeden maken als het goed is de dienst compleet.

Als pastores lijkt het ons leuk/boeiend om eens met u van gedachten te
wisselen/na te praten over een preek (kerkdienst) vlak nadat u de dienst
bijgewoond heeft. Dus aansluitend op de kerkdienst zelf. Er zal eerst nog wel
gelegenheid zijn om met elkaar koffie te drinken®

Omdat dit in Oer de Toer gemakkelijker te realiseren i
we voor data in de koude periode gekozen.

Data: zondag 3 november 2024 ds. Liesbe de
2024 ds. Arnold Vr|end 2 februarl pastor Hieke Planti

Tijd:

Plaats:



Aan de toekomst!

Als toeristen van de zonnige, drukke Merk even naar binnen stappen in de St
Gertrudiskerk, dan stappen ze niet binnen in een museum, maar in een
levende ruimte. Er is van alles te zien en te ervaren dat over geloven gaat. En
soms merken de bezoekers dat ze weinig achtergrond hebben, waardoor ze
niet goed begrijpen wat ze zien. En dat is jammer, want dan blijft er een
wereld voor ze gesloten. Gelukkig zijn er betrokken mensen van de
kerkbezichtiging die ze wegwijs willen maken.

Zouden wij zulke ‘wegwijzers’ kunnen zijn voor toekomstige generaties? Als
wij bij wijze van spreken een ‘tijd-capsule’ zouden kunnen maken van wat wij
geloven: wat zouden we daar dan in doen? Wat zouden mensen in de
toekomst absoluut moeten weten over geloven in God, zodat ze een beetje
begrijpen waar wij het nu over hebben? We maken deze avond een soort
‘kleine inventaris’ van hoe wij nu geloven en wat dat betekent. In beelden,
gewoontes, gedachten en gevoelens, activiteiten, betrokkenheid, gebeden,
muziek. Welkom om mee te doen!

Ds. Arnold Vriend

Datum: dinsdag 19 november 2024
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer
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Boekbespreking ‘Vrede op aarde’

Waarom zou je eigenlijk christen zijn? Wat is het ‘doel’ van het christelijk geloof?
Dat zijn de centrale vragen waar het in dit boek over gaat. We kennen in het
kerkelijk taalgebruik en uit de bijbel woorden als ‘heil’ en ‘redding’. En het zijn
belangrijke woorden; Gods inzet in onze wereld hangt samen met deze woorden.
Maar wat betekenen ze? Op welke manier raken deze woorden ons leven en
deze wereld en hoe inspireren ze ons om mee te gaan in Gods inzet in onze
wereld?

‘In dit meeslepend geschreven boek onderzoekt Stefan Paas hoe ‘heil’ en
‘redding’ relevant worden voor de samenleving van nu. Hij doet dat aan de hand
van concrete ervaringen en voorbeelden. Een inspirerend boek voor iedereen die

wil nadenken over wat geloven vandaag betekent.’

Stefan Paas.
Vrede op aarde. Heil en redding in deze tijd.
Utrecht: Kokboekencentrum, 2023. 368 pp. € 14,99

We lezen vooraf delen uit dit boek en op deze avond bespreken we onze
leeservaringen met elkaar.
Ds. Arnold Vriend

Datum: donderdag 28 november 2024 Stefan
Tijd: 20.00 — 22.00 uur

Paas
Plaats: Oer de Toer V I'Ed e

op aarde

Over heil en redding in deze tijd
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Kerststukjes maken voor een ander

Zoals u wellicht weet is het al enkele jaren gebruikelijk dat de diaconie rond de
kerstdagen een kerststukje rondbrengt bij mensen ter bemoediging.
De namen worden door gemeenteleden aangedragen.

Ook dit jaar gaan we in de decembermaand met elkaar aan de slag om weer
mooie kerststukjes te maken. Dit zal gedaan worden onder begeleiding van
ervaren bloemschikkers.

Het benodigde materiaal hiervoor is aanwezig. Het is wel handig om zelf een
mesje en tangetje mee te nemen.

Na afloop is er gelegenheid om de kerststukjes zelf rond te brengen bij de
mensen die de diaconie heeft doorgekregen.

Lukt het niet om de kerststukjes zelf te brengen, dan zorgt de diaconie voor de
bezorging.

Helpt u mee?

We gaan in twee groepen aan de slag. U kunt zich opgeven voor de middag of
voor de avond.

Datum: woensdag 11 december 2024
Tijd: 14.00 -16.00 uur en 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer




Alphacursus

Bij voldoende interesse is er vanaf januari 2025 een Alpha cursus. Voor iedereen
die meer wil weten over het christelijk geloof; of je er nu niets van weet of juist
weer even wil opfrissen wat het ook al weer was. Alle vragen zijn welkom.

We beginnen met uitgebreid koffiedrinken, luisteren naar een korte inleiding
over een thema van het christelijk geloof en praten daar in groepjes met elkaar
over door. Het is een cursus van ongeveer acht avonden, één keer in de twee

weken.
=

Geef je alvast op bij ds. Arnold Vriend, tel. 0515-756248 of

arnoldvriend@hotmail.com, dan houden we je op de hoogte. Eerlijke
gesprekken in

~onzekere tijden

Volg eenAlpha

Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen is een medische noodhulp organisatie die zich inzet daar
waar de nood het hoogst is. Onze teams geven wereldwijd medische zorg aan
slachtoffers van conflicten, natuurgeweld of ziekte-uitbraken, zodat zij de zorg
krijgen die ze nodig hebben. Wouter van Empelen zal komen spreken over zijn
ervaringen bij Artsen zonder Grenzen. Wouter heeft de afgelopen 25 jaar bij
Artsen zonder Grenzen als project coordinator en ‘Head of Mission’ gewerkt. Hij
heeft in veel oorlogs- en rampgebieden gewerkt en is ook wel bekend binnen
AzG als de ‘emergency-man’. Wouter van Empelen zal in deze presentatie meer
vertellen over het werk wat Artsen zonder Grenzen doet, alsmede zijn
persoonlijke ervaringen op een van zijn missies in Zuid Soedan. Tevens vertelt hij
meer over het werk van Artsen zonder Grenzen in Oekraine, onder andere over
de trein die zij hebben omgebouwd tot medisch noodhospitaal.

P

Datum: dinsdag 7 januari 2025 ’ I%SEN
Tijd: 20.00 -22.00 uur '}ZONDER GRENZEN
Plaats: Oer de Toer
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Wie ben ik?

Kijk je naar bijvoorbeeld een quizprogramma dan stellen de deelnemers zich
altijd even voor: ‘ik ben die en die, ben (wel of niet) getrouwd, heb ....kinderen,
doe dit of dat in mijn dagelijks leven, of, als ze al met pensioen zijn: heb dit of
dat gedaan in mijn dagelijks leven’. Mensen geven aan dat ze hun identiteit
ontlenen aan een bepaalde maatschappelijke status. Maar wat nu als dat om de
één of andere reden weg valt? Je gaat scheiden, je partner overlijdt, je werk valt
om wat voor reden dan ook weg, je gezondheid laat je in de steek, etc., etc. Wie
ben ik als iets of alles waar ik mee gewend was me te presenteren weg valt? Wat
gebeurt er met me? Hoe ga ik daar mee om? Tel ik nog wel mee? Wie ben ik
eigenlijk nu.....Wie wil ik zijn...

Sommige gebeurtenissen die je overkomen zetten je leven op z'n kop. Je moet
afscheid nemen van wat eerst (zo goed) was. Je kunt dat rouw noemen. Wat is
rouw?

Daar zou ik graag met een aantal van u over na willen denken, zoeken, tasten.
Ds. Liesbeth Muilwijk

Datum: maandag 13 en 27 januari 2025
Tijd: 20.00 — 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer

23



Filmavond
Des Hommes et des Dieux acht monniken met een dilemma in Algerijns

oorlogsgebied. Waargebeurd verhaal @

Het werk dat de acht Franse monniken in Algerije verzetten lijkt zo onschuldig:
werken in de moestuin, potten honing vullen, schoenen uitdelen aan de lokale
bevolking. Maar later zal blijken hoe groot het offer is dat ze hebben moeten
leveren om als buitenlanders te kunnen wonen in dit oorlogsgebied. In 1996
werden de monniken gekidnapt en vermoord. Deze film is een vrije
reconstructie van de aanloop naar die onopgeloste moord. Als toeschouwer
worden we heel secuur, sober en meeslepend, meegezogen in dit drama, zonder
de moord te tonen.

De nadruk ligt vooral op de afwegingen van de monniken om met gevaar voor
eigen leven te blijven zitten waar ze zitten in vijandig gebied. Sommige mannen
twijfelen hevig aan hun taak en zelfs aan God, anderen zien de keuze om daar in
alle eenzaamheid te wonen als definitief. De koppigheid van hun leider om in
hun klooster te blijven is bovenmenselijk maar is toch te begrijpen.

Regisseur Beauvois snijdt actuele thema’s aan — islam versus christendom, de
paternalistische houding van het Westen, fundamentalistisch geweld — maar
weet deze heel beheerst door deze film te weven.

De zaak van de zeven vermoorde monniken werd in 2003 behandeld door de

Franse rechtbank. Sommige documenten zijn recentelijk vrijgegeven en nieuwe
onthullingen zouden kunnen wijzen op de ware toedracht. De voormalige Franse
attaché van Defensie bevestigt daarin dat de zeven monniken het slachtoffer
waren van een fout van het Algerijnse leger.

Een greep uit enkele recensies: * De onderwerpkeuze, de kracht van religie in
tijden van crisis, raakt blijkbaar een snaar bij kijkers die behoefte hebben aan
zingeving in een tijd waarin dat steeds moeilijker te vinden is. *Meest
succesvolle Franse film van 2010 laat voor de verandering eens zien hoe mooi
geloof kan zijn. *een de diepe boodschap van vrede, verre van dweperig.
Ongemakkelijke ontroering, in het zicht van de dood.

Datum: dinsdag 11 februari 2025 + donderdag 13 februari 2025
Tijd: 19.45 uur

Plaats: Filmtheater Workum, Emmabuert

Kosten: € 9,-- (entree + koffie/thee) contant of per pin te betalen
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Nieuwe woorden - Taal van de Ander die mij raakt

We gebruiken voor geloven soms een taal die ons niet meer raakt. Het lijkt
alsof de inhoud van die woorden verdampt is. En als die woorden dan
gebruikt worden, dan lijkt het voor ons gevoel ‘leeg’ of ‘hol’. De boodschap
komt niet meer over.

Of soms is het omgekeerd. Dat we het missen dat die bekende en
vertrouwde taal van geloven niet meer klinkt. Omdat die woorden voor ons
een diepe betekenis hebben. Andere woorden zijn voor ons gevoel
‘oppervlakkig’ of ‘arm’.

Welke taal raakt ons? Welke taal mist het doel? Komen we in ons leven van
alledag soms heel veelzeggende taal tegen die ons verder helpt met
geloven? Kunnen woorden van geloven ook mensen raken die niks met
geloven hebben? Deze avond gaan we op zoek naar woorden, waarmee de
Ander aan het woord komt. Zodat we geraakt kunnen worden.

Ds. Arnold Vriend

Datum: donderdag 27 februari 2025
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer
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Stilte.....ook in woord en muziek?

In het dagelijks leven kennen we diverse soorten stilte: van ‘weldadig’ tot
‘gespannen’. Die alledaagse betekenis heeft te maken met de afwezigheid van
geluid. En als kind leerde je dat je op bepaalde momenten ‘stil’ moest zijn (= je
mond houden). Maar je kunt er als volwassene ook voor kiezen om de stilte juist
op te zoeken, om alleen of samen te verstillen.

Een dichtregel van Huub Oosterhuis wijst nog een andere richting aan, als hij
spreekt over een ‘stem die de stilte niet breekt’. Kan zoiets bestaan? Een stem,
woorden, muziek, die niet alleen de stilte niet breken, maar zelfs een bepaald
soort stilte oproepen en voelbaar maken? En hoe verstaan we in dat verband de
psalmregel: ‘De stilte zingt u toe, o Here’ : moet je die regel nu zingen — of juist
niet?

Over die vragen gaat de inleiding die Jan Bruin zal verzorgen op 4 maart. Aan die
avond zal ook sopraan Inkje Bakker meewerken. Zij zal, met pianobegeleiding
van de inleider, twee op muziek gezette gedichten van Gerrit Achterberg ten
gehore brengen waarin de ‘stilte’ tot uitdrukking komt.

Datum: dinsdag 4 maart 2025
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer




Boekbespreking - Suster Bertken Frans willem Verbaas

Op de achterkant van dit boek staat: Utrecht, 1511. Suster Bertken leeft al 54
jaar ingemetseld in een kluis, als ze een brief van pastoor Palinck krijgt. Haar
kluis moet plaatsmaken voor een uitbreiding van de Buurkerk. Hoewel haar een
nieuw onderkomen wordt beloofd, weigert ze te wijken voor de bouwplannen
van de ambitieuze priester. Ze heeft immers gezworen te sterven in een kluis
waarin ze zich levend heeft laten begraven. In haar verzet tegen pastoor Palinck
toont de 84-jarige kluizenares zich opmerkelijk strijdbaar. En vindingrijk.

Een boek met veel wijsheid, hoofdschuddende tafrelen maar zeker ook met heel
veel humor (ds. Liesbeth Muilwijk).

De titel van dit boek komt misschien wat saai over, maar het is echt een
schitterend boek om te lezen. En ik weet zeker dat we met het doorspreken van

dit boek een heel boeiende avond kunnen hebben. Wie leest en praat mee?

Ds. Liesbeth Muilwijk

Datum: maandag 17 maart 2025
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer
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Walking dinner

Na een ontzettend geslaagde walking dinner op 6 april 2023 willen we als
Commissie Vorming en Toerusting ook dit seizoen walking dinner weer
oppakken als activiteit. Kort omschreven: een walking dinner houdt in dat u een
voorgerecht bij bijvoorbeeld adres A nuttigt, hoofdgerecht bij adres B en het
nagerecht bij adres C. U bent met een groepje van 6 personen. Elk groepje
bestaat uit drie koppels van twee personen. Bij elk gerecht ontmoet u vier
andere personen (2 andere koppels). Degenen die zich met z’'n tweeén
opgegeven hebben blijven de hele avond met z’'n tweeén. U kunt zich ook alleen
opgeven; u wordt dan voor deze avond aan iemand anders die zich ook alleen
heeft opgegeven gekoppeld. Om de koppels voor iedere gang goed te kunnen
mixen hebben we minimaal 4 kookadressen nodig en 24 eters. Meer mag
natuurlijk ook.

We zoeken kokers die het leuk vinden om voor 6 personen (eigen hishalding
niet meegerekend) een driegangen diner klaar te maken. En we zoeken eters.
Het heet ‘walking dinner’ maar gezien de afstanden -ook al is Workum niet zo’n

grote stad- is het wel handig om een fiets/scootmobiel (desnoods auto) mee te
nemen.

Zo ziet het ‘Walking Dinner’ er ongeveer uit:

16.30 verzamelen in Oer de Toer (uitleg gang van zaken en opening)
16.45 vertrek naar het eerste adres
17.00 voorgerecht

17.45 vertrek naar het tweede adres
18.00 hoofdgerecht

19.00 vertrek naar het derde adres
19.15 nagerecht

20.00 vertrek naar Oer de Toer
20.15 gezamenlijke afsluiting

Datum: zaterdag 5 april 2025

Tijd: 16.30-20.15 uur

Plaats: start Oer de Toer, en verder verspreid door Workum
Kosten: € 7,50 per persoon
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Wandelend naar Pasen

Wandelend naar Pasen. 2025 zal het vierde jaar zijn dat we op de 6
zondagen véor Pasen een wandeling van plm. een uur willen maken. De
afgelopen jaren hebben diverse mensen één of meerdere keren
meegelopen en met elkaar gesproken over een Bijbelgedeelte dat ons
voorbereidt op Pasen.

De wandeling bestaat uit 3 ‘gangen’: 1. Eerst even opstarten, d.w.z. gewoon

gezellig kletsen met degene naast wie u loopt. 2. Vervolgens, na lezing van
een Bijbelgedeelte met korte toelichting een stukje in stilte wandelen
waarin u het gelezen stukje met een paar vragen die op papier staan voor
uzelf overdenkt. 3. U praat met iemand die meeloopt over dit
Bijbelgedeelte en de vragen.

Dit jaar willen we stilstaan bij Petrus. Petrus, de haantje de voorste, de man
met zijn sterke uitspraken. De man van goede wil en grote mond....maar
toch ook zijn angsten kende.

Natuurlijk zou het mooi zijn als u iedere keer mee loopt. Maar één of
meerdere keren is natuurlijk ook prima!

Liesbeth Muilwijk

Data: zondag 9, 16, 23 en 30 maart 6 en 13 april 2025
Tijd: 13.30-14.30 uur
Plaats: Oer de Toer




Gemeentereis

Dit jaar is onze reisbestemming, de abdij van Egmond. Daar worden we
ontvangen met koffie/thee en gebak. Daarna een rondleiding, het middaggebed
en lunch. Na de lunch volgt een lezing door Leo Fijen. Het onderwerp van deze
lezing is nog niet bekend.

De abdij van Egmond is een gemeenschap van Benedictijnse monniken die
dagelijks bidt en werkt. Er is binnen de gemeenschap een grote verscheidenheid
aan werkzaamheden. Er is een kaarsenmakerij, een tuin, een abdijwinkel, een
bibliotheek en een boekbinderij.

In januari volgt meer informatie en dan kunt u zich ook opgeven voor deze reis.

Datum: woensdag 23 april 2025
Tijd: wordt later bekend gemaakt
Plaats: Egmond

Vertrek: Merk Workum




Agenda

2024

Vr 27 sept. | Wie zingt mee in een gelegenheidskoor? 12
Di 1 okt. Bijbelgesprekskring 13
Vr 4 okt. Wie zingt mee in een gelegenheidskoor? 12
Di 8 okt. Gemeentekring — met elkaar delen en groeien 14
Wo 9 okt. Viering / Kleasterkuier Nij Kleaster Jorwert 15
Vr 11 okt. Wie zingt mee in een gelegenheidskoor? 12
Ma 14 okt. | Zangmiddag Nij Mariénacker 11
Di 15 okt. Kijk mee en praat mee - Maalkop 16

Geloof belijden, doop beantwoorden 14
Vr 18 okt. Wie zingt mee in een gelegenheidskoor? 12
Zo 20 okt. Kerkdienst met het gelegenheidskoor 12
Ma 21 okt. | Boekbespreking ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ 17
Di 29 okt. Diaconale avond Open Doors - In Zijn kracht gaan — 17
Zo 3 nov. Napraten over de preek ds. Liesbeth Muilwijk 18
Di 5 nov. Bijbelgesprekskring 13
Wo 13 nov. | TeamSpirit 10
Di 19 nov. | Aan de toekomst! 19
Do 21 nov. | Ontmoetingsmiddag Nij Mariénacker 11
Do 28 nov. | Boekbespreking ‘Vrede op aarde’ 20
Di 3 dec. Bijbelgesprekskring 13
Wo 11 dec. | Kerststukjes maken voor een ander 21
Zo 15 dec. | Napraten over de preek ds. Arnold Vriend 18
Ma 16 dec. | Zangmiddag Nij Mariénacker 11
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Agenda

2025

Di 7 jan. Artsen zonder Grenzen 22

Alphacursus 22
Di 7 jan. Bijbelgesprekskring 13
Ma 13 jan. Wie ben ik? 23
Do 23 jan. Ontmoetingsmiddag Nij Mariénacker 11
Ma 27 jan. Wie ben ik? 23
Zo 2 febr. Napraten over de preek pastor Hieke Plantinga 18
Di 4 febr. Bijbelgesprekskring 13
Ma 10 febr. Zangmiddag Nij Mariénacker 11
Di 11 febr. Filmavond Des Hommes et des Dieux 24
Do 13 febr. Filmavond Des Hommes et des Dieux 24
Do 27 febr. Nieuwe woorden - Taal van de Ander die mij raakt 25
Di 4 mrt. Stilte.....ook in woord en muziek? 26
Di 4 mrt. Bijbelgesprekskring 13
Do 6 mrt. Ontmoetingsmiddag Nij Mariénacker 11
Zo 9 mrt. Wandelend naar Pasen 29
Zo 16 mrt. Wandelend naar Pasen 29
Ma 17 mrt. Boekbespreking - Suster Bertken 27
Z0 23 mrt. Wandelend naar Pasen 29
Zo 30 mrt. Wandelend naar Pasen 29
Di 1 april Bijbelgesprekskring 13
Za 5 april Walking dinner 28
Zo 6 april Wandelend naar Pasen 29
Ma 7 april Zangmiddag Nij Mariénacker 11
Zo 13 april Wandelend naar Pasen 29
Wo 16 april Viering / Kleasterkuier Nij Kleaster Jorwert 15
Wo 23 april Gemeentereis Egmond 30
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Colofon

Predikanten

Ds. A. Vriend, Aldewei 3, 8711 BS Workum

tel. 0515-756248, email arnoldvriend@hotmail.com

Ds. E.P. Muilwijk-Huis, Flgelikkers 58, 8711 DB Workum
tel. 0515-769040, email domineeskemuilwijk@gmail.com

Pastor
mevr. H. Plantinga-Folkertsma, Stokerij 12, 8711 KG Workum

tel. 0515-542364, email hiekeplantinga@live.nl

Kerkenraad Workum

Preses: dhr. P. Sterkenburgh, Blokmakkerij 5, 8711 KL Workum

tel. 06-51805830, email psterkenburgh@gmail.com

Scriba: mevr. D. Westra-van der Valk, Lynbaen 33, 8711 ES Workum
tel. 0515-542154, email scribapgworkum@gmail.com

Diaconie
voorzitter: mevr. Nolina Sjoerds- Couperus, email m.sjoerds@ziggo.nl

College van Kerkrentmeesters

voorzitter: dhr. F. van Dijk

tel. 0515- 540177, email feike-jeltje@live.nl

secretaris: dhr. H. Hooghiemstra

tel. 0515-542906, email henkhooghiemstra@gmail.com
penningmeester: dhr. B. Grooters

tel. 0515-541002, email grootersalbertus@gmail.com

Oer de Toer + de Utwyk, Merk 7
mevr. T. Postma-Hempel, Begine 12, 8711 BJ Workum
tel. 06-40285369, email hempeltjettje@gmail.com

Ledenadministratie
email ledenadm.pgworkum@gmail.com
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Colofon

Bijdrage administratie (alleen kerkbalans en solidariteitskas)
Rek.nr. NL90 RABO 0372 1058 58 t.n.v. Protestantse Gemeente te Workum

Financiéle administratie (alleen giften)
Rek.nr. NL14 RABO 0372 1020 85 t.n.v. Protestantse Gemeente te Workum

Diaconie
Rek.nr. NL96 RABO 0372 1547 35 t.n.v. Protestantse Gemeente te Workum

Kinder- en Jeugdwerk Rek.nr. NL33 RABO 0328 8026 89 t.n.v. Protestantse
Gemeente te Workum ‘inzake kinder- en jeugdwerk’

Verjaardagsfonds Rek.nr. NL35 RABO 3050 1248 49 t.n.v. Protestantse
Gemeente te Workum ‘inzake verjaringscommissie’

Collectemunten Rek.nr. NL38 RABO 0305 0338 16 t.n.v. Protestantse
Gemeente te Workum ‘inzake collectemunten’

Collectemunten

Bestellen (graag vooraf) bij mevr. F. van der Werf-Gaastra,

tel.nr. 0515-543335. Halen (daarna) op Vicariswei 2, 8711 GN Workum.
Uitsluitend op de eerste maandag van elke maand.

In dringende gevallen na telefonische afspraak.

Verpakking: (Geel) 100 munten a € 0,50 is € 50,00
(Groen) 100 munten a € 0,75 is € 75,00
(Blauw) 100 munten a € 1,00 is € 100
(Rood) 100 munten a € 2,00 is € 200,00
Eventueel is een andere mix mogelijk.
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Tot slot

Geen activiteit erbij?

Dat zou natuurlijk kunnen. We hebben geprobeerd ons aanbod zo breed te
maken dat er voor iedereen iets te doen is. Op die manier voel je je
tenslotte het meest betrokken bij onze kerk. Maar wellicht hebben we een
heel voor de hand liggende mogelijkheid overgeslagen. Of misschien staat
dit jaar uw hoofd er gewoon niet naar. In dat geval komen we ook graag
gewoon even bij u op de koffie. Eenvoudig om contact met u te houden. Wij
stellen dat in elk geval erg op prijs.

Als u het betreffende vakje aankruist op het bezoekformulier, dan bellen wij
u voor een afspraak!

En natuurlijk....

... bent u op zondagmorgen ook van harte welkom!
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kop
koffie of thee.

De commissie Vorming & Toerusting

mevr. Trienke Grooters- Bouma tel. 541002
dhr. Fekke de Jong tel. 06-38923066
mevr. Ytsje Kramer- Kroes tel. 06-83808650
ds. Liesbeth Muilwijk- Huis tel. 769040
mevr. Ria Stellingwerf- Mollema tel. 06-11122336
mevr. Shirley Stoel- Valk tel. 541992

) Het is handig om
Graag tot ziens!

deze gids te
bewaren
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Geloof-Hoop-Liefde

T
5%%% Protestantse Gemeente
iy Workum

Protestantse Gemeente Workum
Postbus 64, 8711 AB Workum

www.pgworkum.nl

www.facebook.com/pgworkum

www.instagram.com/pgworkum

-1

De contactgegevens van onze gemeente staan op de website
en in ons kerkblad “Kerknieuws”




