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JAARTHEMA 2023-2024  

Ga mee! 

Dit is het thema dat de Protestantse Kerk in Nederland uitgekozen heeft voor 
het kerkelijk seizoen 2023-2024. 
 

‘Ga mee’ dat klinkt heel uitnodigend! En dat wil deze gids ook zijn: een 
uitnodiging aan u om mee te gaan doen aan één of meerdere activiteiten die in 
deze gids aangeboden worden. Of u een doener, een prater of een denker bent: 
doe mee! Het aanbod is zo gevarieerd dat er vast wel iets voor u tussen zit. Bij 
elke activiteit staat een (ander) werkwoord zodat u in één opslag kunt zien waar 
de betreffende activiteit over gaat. 
 

‘Ga mee’, met deze of soortgelijke woorden riep Jezus Zijn discipelen. En ze 
gingen. Het lijkt er op dat ze geen mitsen en maren aangevoerd hebben. Terwijl 
zij toch ook een achterban hadden, druk met hun werk, hun….. Ze zullen echt 
wel wat hebben moeten regelen. Ze gingen, ze deden. Ieder op zijn eigen 
manier. Met zijn eigen aardigheden en eigenaardigheden. Maar in het volgen 
waren ze één: gericht op Jezus. 
 

Behalve het aanbod aan activiteiten en een formulier om u op te geven voor 
deze activiteiten, vindt u ook een formulier waarop u kunt aangeven wat u 
misschien of zelfs heel graag eenmalig of geregeld zou willen doen in de 
Protestantse Gemeente van Workum. Vele handen maken licht werk. U kunt 
natuurlijk ook gewoon eerst een keertje mee kijken, mee lopen voordat u zich 
opgeeft. Doe mee! 
 

Als u iemand in uw omgeving weet die dit boekje niet krijgt maar vast wel mee 
wil doen met één of meerdere activiteiten: maak diegene attent op die activiteit 
en laat weten/voelen dat hij of zij welkom is/mee mag doen. En als de drempel 
misschien wat te hoog is: ga/kom dan met die ander! 
 

Lukt het u om tijd te maken om aan één of meerdere activiteiten mee te doen? 
 
Ik hoop dat we met elkaar een goed seizoen zullen hebben. 
Namens de commissie Vorming en Toerusting  
Ds. Liesbeth Muilwijk 
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Opgave  
Opgeven voor een activiteit uit deze gids kan met het formulier ‘ja ik doe mee’. 
Op het formulier ‘omzien naar elkaar’ kunt u aangeven of u ook op een andere 
manier mee wilt doen.   
Graag uw telefoonnummer en emailadres invullen.  
De formulieren vóór maandag 18 september inleveren, bij één van de op het 

formulier vermelde adressen of via de mail fekke1952@outlook.com 

Fekke de Jong is m.i.v. het nieuwe seizoen ons nieuwe commissielid. 

 

Kosten
De activiteiten van de Commissie Vorming & Toerusting zijn gratis toegankelijk, 

tenzij anders is aangegeven. 

 

Agenda  
De agenda op pagina 32 is een handig hulpmiddel om de opgave te onthouden 

en later bijvoorbeeld over te nemen in de eigen agenda.  

  

Planning en doorgang activiteiten
Sprekers moeten soms van ver komen. Bij te weinig animo kan de commissie 

besluiten een avond te laten vervallen. We stellen u hier dan persoonlijk van op 

de hoogte. 

Vervoer
Wie vervoer nodig heeft, kan contact opnemen met één van de 

commissieleden. Hun namen en telefoonnummers staan op pagina 35.  

 

 
 

Informatie 
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Jeugdactiviteiten  

Contactinformatie  
 
Het komend jaar zal het jeugdwerk een iets andere opzet krijgen. Reden 

hiervoor is het ontbreken van nieuwe jeugdouderlingen. De huidige 

jeugdouderlingen zullen daarom meer als coördinator en aanspreekpunt 

optreden. We zoeken daarom vrijwilligers (ouders) die (éénmalig) mee willen 

helpen aan de verschillende activiteiten, zoals het jeugdbankontbijt, club, 

tieneractiviteiten, etc.  

Ook zoeken we vrijwilligers die het komend jaar mee willen helpen aan het 

opzetten/ organiseren van een maandelijkse 4G (4 generaties) dienst. 

Voor (meer) informatie over één van de activiteiten kun je contact opnemen 

met de genoemde contactpersoon of met één van de Jeugdouderlingen: 

  

 

Willeke de Graaf   tel. 06-30420319  

Jantine de Vries    tel. 06-17447043 

email: jeugdouderlingenworkum@gmail.com   

 

 

 

Alle geplande activiteiten zijn onder voorbehoud. Houd daarom Kerknieuws en 

de website www.pgworkum.nl in de gaten voor wijzigingen en actualiteiten. 

Sinds kort is PG Workum ook actief op Instagram, volg ons om op de hoogte te 

blijven van alle activiteiten www.instagram.com/pgworkum 
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Kinderoppas  
 
Tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen is er tijdens speciale diensten 
kinderoppas voor de jongste kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze kinderen zijn 
welkom vanaf 9.15 uur in de Latijnse School (achter in de kerk) of in Oer de 
Toer. Op de website www.pgworkum.nl staat vermeld op welke zondagen en 
waar er kinderoppas is. 
Tijdens het slotlied zijn de ouders in de gelegenheid hun kinderen op te halen, 
zodat ook de kleinsten de zegen mee naar huis krijgen.  
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de diverse jeugdactiviteiten. Voor 
meer informatie of voor opgave, neem contact op!   
 

Contactpersoon: Anke de Vries - Hoekstra   
tel. 06-13289412, email: ankedevries82@gmail.com 
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Jeugdactiviteiten  

 

 

0 – 4 jaar 

 

 



Kinderkerk 
 

Zit je op de basisschool?  

Dan ben je van harte welkom bij de Kinderkerk.  

Elke zondag starten we in de kerk, je kunt gewoon bij je ouders of bekenden 

zitten. Vlak voor de preek gaan we naar onze eigen ruimte waar we samen een 

mooi Bijbelverhaal lezen. Daarna praten we even over het gelezen 

Bijbelverhaal en daarna gaan we een spelletje doen of knutselwerkje maken 

dat met het verhaal te maken heeft. Zo zijn we al aan het timmeren, schilderen 

en puzzelen geweest.  

 

Tijdens de collecte gaan we weer terug de kerk in, om samen met alle andere 

mensen de zegen te ontvangen en de dienst af te sluiten.  

 

In de periode voor Kerst en Pasen volgen we altijd een speciaal project. We 

maken dan leuke passende werkjes, bijvoorbeeld een ketting, hart of schilderij. 

 

Lijkt het jou leuk om een keer naar de kinderkerk te gaan, je bent van harte 

welkom om eens te komen kijken. Natuurlijk mag je je broertje, zusje, neefje, 

nichtje, vriendje of iemand anders meenemen. 

 

Contactpersoon: Anke de Vries- Hoekstra  

tel. 06-13289412, email: kinderkerkworkum@gmail.com  
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4 - 12 jaar 
 

  



KSG-diensten
 
Ieder jaar worden er twee Kerk, School en Gezin (KSG) diensten gehouden. 

Deze diensten worden met de leerlingen, enkele leerkrachten en de ouders van 

de KSG-commissie van basisscholen ‘It Finster’ en ‘Sint Ludgerus’  voorbereid.  

 

In de KSG-diensten hebben kinderen altijd een actieve rol: zingen, toneelspelen, 

collecteren, een gebed uitspreken. Ook is er oog voor lief en leed: de Kika-beer 

wordt uitgedeeld aan een kind dat ziek is. Ouders die ziek zijn, krijgen een bos 

bloemen.  

 

Van tevoren komt de predikant bij alle groepen op school langs en praat met de 

kinderen over het thema. De diensten worden in het najaar en in het voorjaar 

gehouden, waarbij we zullen aansluiten bij een toepasselijk thema in overleg 

met de kerk en de scholen. 

 

We hopen dit seizoen weer twee mooie, bemoedigende diensten, met een 

grote inbreng van de kinderen, te organiseren. 

 

De KSG commissie - Aagje, Anne en Anke  

 

Contactpersoon: Anke de Vries- Hoekstra 

tel. 06-13289412, email: ankedevries82@gmail.com  
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Club 
 
Vanaf de herfstvakantie t/m maart is er één keer in de maand op een 

dinsdag-  woensdag- of donderdagavond, clubavond voor de 

basisschoolgroepen 6, 7 en 8 in de Útwyk.  

Zit je in één van deze groepen en wil je ook meedoen aan club, geef dan je 

naam, en e-mailadres en mobiel nummer door zodat je in oktober de 

uitnodiging niet misloopt! 

Contactpersoon: Esther Postma 
tel. 06-11156304 

 

 

Kinderkoor  Jona 

 
Ben je tussen 6 en 12 jaar en word je blij van zingen?  
Kom dan gezellig bij kinderkoor Jona! 
We oefenen 1 keer in de 2 weken op vrijdagavond van 18.30 tot 19.15 uur.  
We starten weer op vrijdag 6 oktober. Geef je snel bij mij op. 
 
Contactpersoon: Lisa Duijst 
tel. 06-41773421 
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Tieneractiviteiten 
  
Eén of twee keer in het jaar organiseren we een leuke activiteit speciaal voor 

tieners.  

 
Welke activiteit we het komende seizoen gaan doen, weten we nu nog niet. 

Maar wil je deze gezellige activiteit niet missen, geef dan je naam en 06-

nummer aan ons door dan weet je zeker dat je door ons op tijd wordt 

geïnformeerd. Of volg ons op Instagram. 
 

Contactpersonen: de jeugdouderlingen. 

 

 

 

Jeugdbank/-ontbijt  
 

Voor de jongeren van klas 1 tot 4 van het voortgezet onderwijs organiseren 

we één keer per maand een gezellig Jeugdbankontbijt in de kerk! Gezellig 

kletsen en ontbijten met z’n allen. Ook komt de dominee even langs om alvast 

wat uitleg te geven over de preek van die dienst, zodat je het iets beter zult 

kunnen begrijpen.  

Hierna kun je gezellig met je vrienden/vriendinnen bij elkaar in de kerk gaan 

zitten in de Jeugdbank, maar je mag uiteraard ook gewoon bij je ouder(s) gaan 

zitten.  

 Wanneer het Jeugdbankontbijt is, krijg je te horen 

via de Jeugdbank-groepsapp. Je kunt dan elke keer 

aangeven of je er die x bij bent.  

Geef je 06-nr door en laat je toevoegen aan de 
Jeugdbank-groepsapp! 
Of kom gewoon eens gezellig in de Jeugdbank zitten. 
 

Contactpersonen: de jeugdouderlingen. 
 

 

12 - 16 jaar 
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TeamSpirit 
 

Doe mee met TeamSpirit! Hoor jij bij de leeftijdsgroep 12-16 jaar? Dan 

organiseren we voor jou van november tot Pasen ongeveer 10 gezellige en 

leerzame avonden onder de naam ‘TeamSpirit’.  

 

Samen dingen doen en ontdekken die met jou en geloven te maken hebben. 

Dominee Arnold Vriend zal deze avonden leiden. Afhankelijk van het aantal 

deelnemers worden er één of twee groepen gevormd.  

 

We komen bij elkaar op woensdagavonden van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 

uur in De Utwyk. De eerste avond is na de herfstvakantie op woensdag 15 

november om 19.30 uur Zien we elkaar dan! 
 
Contactpersoon: ds. Arnold Vriend  
email arnoldvriend@hotmail.com  

 

16 – 25 jaar 
 Tieneractiviteiten  

Blijf je graag op de hoogte van alle activiteiten voor 16 jaar tot circa 25 jaar?  

Geef dan je naam en 06-nummer aan ons door of volg ons op Instagram. 

 

Contactpersonen: de jeugdouderlingen. 
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Activiteiten Nij Mariënacker  
De Hosta & De Wende  
 
 
 

Kerkdienst / Bijbellezing Nij Mariënacker 
 

Eens per maand is er op donderdagmiddag  om 15.00 uur een kerkdienst of 

een Bijbellezing in de Parkzaal van Nij Mariënacker. In de kerkdiensten gaat een 

predikant of pastor voor die verbonden is aan één van de Workumer 

geloofsgemeenschappen. De Bijbellezingen worden verzorgd door vrijwilligers. 

De kerkdiensten en Bijbellezingen hebben een oecumenisch karakter. Van te 

voren en na afloop is er koffie en thee. 
 

Ontmoetingsmiddagen Nij Mariënacker 
 

Bij elkaar komen en samen in gesprek gaan over een thema. Het is fijn om met 
anderen van gedachten te kunnen wisselen. Ook voor dit seizoen hebben we 
een aantal bijeenkomsten gepland: 
23 november 2023,  18 januari 2024, 14 maart 2024 
We sturen voor die tijd een uitnodiging naar degenen die zich hebben 
opgegeven. Opgave bij Sita Siderius tel. 543009 of Ria Boorsma tel. 540970 
 

Uitzending kerkdiensten Nij Mariënacker 
 

De kerkdiensten uit de St. Gertrudiskerk worden elke maandagavond 

uitgezonden om 19.00 uur. In Kerknieuws, het weekprogramma en de 

kabelkrant van Nij Mariënacker vindt u t.z.t. meer informatie over al deze 

activiteiten.  
 

Zangmiddagen Nij Mariënacker 
 

We hopen op donderdag 26 oktober 2023, 21 december 2023,                            

15 februari 2024 en 11 april 2024  een zangdienst te houden in                           

het restaurant van Nij Mariënacker. 

Inloop om 14.30 uur en om 15.00 uur begint de zangdienst. 

 
 
 
 
 
 



Doe mee – Talentenmarkt 
Zaterdag 30 september is het zover: dan kunnen we met elkaar zien en ervaren 
wat voor talenten er in Workum zijn. Iedereen in Workum en omstreken wordt 
van harte uitgenodigd om mee te werken aan deze markt!  
Gaat u straks jam maken van vruchten van bomen of struiken? Misschien kunt u 
één of meerdere potjes missen en afstaan voor de goede doelen:  
1. De Kledingbus, 2. Fryslân foar Moldavië.  
 

Breit u sokken, maakt u kaarten, maakt u…..bakt u….kunt u…. 
Eén of meerdere dingen -mits zelf gemaakt, verbouwd of geteeld van eigen tuin 
of dier (eieren bijvoorbeeld)- zijn welkom. Dan worden deze te koop 
aangeboden op de talentenmarkt van 30 september. Henk Jorritsma heeft 
aangeboden om tijdens de talentenmarkt een workshop schilderen te geven. 
Aan deze workshop kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Voor deze 
workshop dient u zich van te voren op te geven. Els de Bok heeft aangeboden 
om in Oer de Toer 2x een workshop van een uur kalligraferen te geven. Voor de 
workshop kalligraferen hoeft u zich niet van tevoren op te geven. Over een 
kinderactiviteit wordt op dit moment van schrijven nog gedacht.  Voor 
beide workshops geldt: Vol is vol! Voor deelname aan de workshops wordt een 
vrijwillige gift t.b.v. de goede doelen gevraagd. 
 

Het zou fijn zijn als we van te voren weten op welke producten (en hoeveel) we 
kunnen rekenen. Of misschien kunt u enige tijd (met anderen) tijdens de markt 
muziek maken zodat de sfeer er goed in komt?  
We zien u en uw talent graag tegemoet op 30 september op de talentenmarkt:  
Botsje, Geeske, Jelly, Rienk, Truike, Tjettje en Liesbeth 
 

• Aanmelden workshop schilderen: talentenmarktpgworkum@gmail.com 

• Aanmelden wat en hoeveel u wilt afstaan voor deze goede doelen graag 
vóór 17 september bij: talentenmarktpgworkum@gmail.com 

• Aanmelden muziek maken: talentenmarktpgworkum@gmail.com 
 

Datum:  zaterdag 30 september 2023 
Tijd:   10.30-15.00 uur 
Plaats:   Oer de Toer plein, bij slecht weer in Oer de Toer 
 

Activiteiten volwassenen 
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Weet mee(r) – Bijbelgesprekskring  
Ook dit jaar zal -bij voldoende deelname- weer de Bijbelgesprekskring zijn. En 
wel op elke 2e dinsdag van de maand behalve de eerste keer. Niet alleen ’s 
morgens maar ook ’s avonds. De bedoeling van deze gesprekskring is om met 
elkaar in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen, teksten in de Bijbel. 
Geloven, wat is dat? Is geloven een vermoeden, een hopen op een betere 
wereld of een eeuwig leven,  een onderbuikgevoel, een levenspraktijk?  Is het 
zoeken of kan geloven ook weten zijn? Ondanks de twijfels die ongetwijfeld bij 
iedere gelovige wel eens of geregeld boven komen is de Bijbel de bron van ons 
geloof en geeft ons veel informatie over Wie God, Jezus en de Heilige Geest zijn. 
In veel verhalen lezen we hoe God aan het werk was en hoe mensen hun geloof 
handen en voeten gaven. Maar ook hoe ze soms zochten, schreeuwden naar 
God. Hoe zit dat  nu met U in deze wereld.  Deze keer heb ik gekozen uit een 
aantal onderwerpen uit het boek ‘Dogmatiek voor iedereen’,  met als ondertitel 
‘weten wat je gelooft’.  Dat laatste zal de nadruk hebben. Dat boek hoeft u niet 
aan te schaffen. De onderwerpen zullen tijdens de ochtend/avond voldoende 
toegelicht (o.a. met een filmpje) worden met daarbij veel ruimte om met elkaar 
over het onderwerp van deze ochtend/avond van gedachten te wisselen.  
 

Data: 
3 okt.  Wat betekent geloven? Wat is twijfel? Waarom zou je geloven? 
14 nov.  De Bijbel is een bron om God te leren kennen, maar hoe  
                           betrouwbaar is die bron?                                         
12 dec.   Het lijden in de wereld vs. Gods liefde, de verhouding tussen 

geloof en wetenschap.       
9 jan.   Wie zijn wij, schepsel van God, geschapen naar Zijn beeld, Gods 

leiding in ons leven? 
13 febr. Wie is Jezus, wat heeft Hij gedaan, welk beeld hebben wij van 

Hem?    
12 mrt.  Wie is de Heilige Geest, wat doet de Heilige Geest? 
9 apr.  Hoe schrijft de Bijbel over onze toekomst? 
 
Tijd:   9.30 uur en 20.00 uur  
Plaats:  Oer de Toer 
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Deel mee – Gemeentekring – met elkaar delen en 
groeien.  

We ontmoeten elkaar maandelijks op dinsdagavond rondom onderwerpen die 
ons bezighouden en we kijken met elkaar wat de bijbel daarover te zeggen heeft. 
Aan het begin van het jaar kiezen we een boekje of losse thema’s waar we met 
elkaar over willen spreken. 
We zien jullie opgave graag tegemoet! 
 
Datum:  Eerste avond is op dinsdag 10 oktober 2023  
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  Aldewei 3 

 
 
 

 

Zoek mee – Geloof belijden 

Denk je erover na hoe je een stap in geloof kunt zetten en wat leven met Jezus 
kan betekenen voor jou, neem dan contact op met één van de ouderlingen of 
met ds. Arnold Vriend. We kunnen dan met elkaar bespreken wat je daarover 
zou willen weten. Het is ook mogelijk om hier aan mee te doen, zonder 
belijdenis te doen.  
 

Laat weten als je geïnteresseerd bent via ds. Arnold Vriend tel. 0515-756248 of 
arnoldvriend@hotmail.com  dan spreken we iets af. 
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Luister mee – Albert Schweitzer  

theoloog, cultuurfilosoof en musicus 
Ook al is Schweitzer (1875-1965) al lang geleden overleden toch is zijn naam nog 
zeer bekend. Die bekendheid kreeg hij omdat hij zijn veelbelovende betrekkingen 
opgaf om geneeskunde te kunnen studeren. Na die studie ging hij als arts naar 
Afrika. Daarna werd hij beroemd vanwege zijn werk, zijn ideeën en zijn concerten. 
Dat leverde hem uiteindelijk in 1952 zelfs de Nobelprijs voor de vrede op. 
 

Wij vinden het de moeite waard om zijn gedachten en zijn muziek aan u te 
presenteren. Deze 'grote' man was niet alleen theoloog en cultuur- 
filosoof, hij was ook een beroemd organist. Heel regelmatig gaf hij 
orgelconcerten, dikwijls ook in Nederland, met name in Deventer. Het geld dat hij 
hiermee verdiende, gebruikte hij voor het financieren van zijn ziekenhuis in 
Lambarene (Gabon).  
 

Ook al werkte hij als arts, toch bleef hij studeren op de terreinen waarin hij thuis 
was: theologie en filosofie. Als theoloog was hij nieuwtestamenticus. Het leven en 
werk van Jezus was in het bijzonder zijn thema. Zijn filosofische studie betrof 
vooral vragen als 'hoe moeten we onze cultuur vormgeven' en 'hoe moeten we 
als mensen met elkaar omgaan'. Het antwoord dat hij vond is zijn beroemde 
gedachte: 'eerbied voor het leven'.  
 

Zoals gezegd, Schweitzer gaf regelmatig concerten. Hij was in het bijzonder 
geboeid door de muziek van Johann Sebastian Bach. Over hem schreef hij ook een 
toonaangevend boek. Zijn bewondering voor de componist betreft met name de 
manier waarop Bach de relatie van woord en muziek inhoud geeft. Die 
vormgeving is volgens Schweitzer zo sterk, dat door de muziek van Bach de 
woorden een nieuwe en bezielende zeggingskracht krijgen.  
 

Albert Schweitzer heeft zoveel gedaan en gedacht dat we de taken hebben 
verdeeld. We hebben twee avonden die we beide keren eerlijk verdelen. Albert 
neemt de kant van de theologie en filosofie voor zijn rekening en Jan bespreekt 
zijn muziek en geeft die een plaats in de cultuurfilosofie van Schweitzer.  
 

Albert Althuis en Jan Bruin 
 
Datum:  dinsdag 10 en 17 oktober 2023 
Tijd:   20.00 - 22.00 uur  
Plaats:  Oer de Toer 

 

 



Volg mee – Geloof in vandaag! 
 
De weg van Jezus volgen, onderweg zijn naar Gods koninkrijk, leven volgens de 
bijbel: hoe doe je dat? Op drie verschillende manieren gaan we daarnaar kijken. 
Het zijn drie verschillende avonden, dus voel je vrij om één, twee of alle drie 
avonden mee te doen en op te geven! 
Ds. Arnold Vriend 
 

- Hoe geloof je in vandaag?  
Aan de hand van interviews met gemeenteleden leggen we onze ervaringen, 
vragen en ontdekkingen bij elkaar. Hoe geloof jij in deze tijd? Met de nadruk op 
ervaringsverhalen, praktische verrijking en eerlijke vragen. Jezus gaat onze 
gemeente niet voorbij: volg Hem mee! 
Datum:  donderdag 12 okt 2023 
Tijd:   20.00 – 22.00 uur 
Plaats:   Oer de Toer  
 

- Kun jij het nog volgen? 
Vanaf het begin van onze jaartelling hebben mensen zich afgevraagd hoe ze 
Jezus kunnen volgen in hun tijd en plaats. Van Augustinus, Thomas à Kempis, 
Dietrich Bonhoeffer, Tom Wright tot ons hier en nu. Op onze eigen levensweg 
heeft dat volgen van Jezus ook verschillende afslagen genomen. En toch brengt 
die persoon Jezus ons steeds op een weg. Kunnen we Hem nog wel volgen? Aan 
de hand van korte teksten en afbeeldingen proberen we te leren en onze eigen 
weg te verhelderen. 
Datum:  donderdag 02 nov 2023 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Plaats:   Oer de Toer  
 

- Geloven in de drukte 
Midden in alle bezigheden en steeds minder vaste gewoontes, is het niet 
vanzelfsprekend om ergens tijd voor te nemen. En toch weten we eigenlijk wel 
dat het goed is. Om met aandacht te leven. Voor jezelf, voor de mensen om je 
heen, voor de wereld. En voor God? Midden in de drukte een avond apart 
zetten om met ‘geloven in de drukte’ aan de slag te gaan.   
Datum:  donderdag 30 nov 2023 
Tijd:   20.00 – 22.00 uur 
Plaats:  Oer de Toer 
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  Zing mee! 

 
Zangavond 

Op zolder heb ik een hele verzameling oude liedbundels met toepasselijke 
titels als Zing!’ en ‘Wie zingt mee?’ Een ervan bevat zelfs algemene regels 
voor de samenzang.  

Wat dacht u van ‘trage samenzang doodt alle vreugde’. Nou, ik hou van een 
lekker tempo, dus dat moet goed komen.  

En ‘zing niet alleen de noten, maar probeer de tekst te beleven’. Helemaal 
mee eens. 

Nog een laatste: ‘een lied is allereerst om te zingen en niet om naar te 
luisteren’. Vind ik ook. Zin om mee te doen? Van harte welkom!    

Cobie Hofman-Heida 

 

Datum:  zondag 15 oktober 2023 
Tijd:  19.00 – 20.15 uur 
Plaats:  St. Gertrudiskerk                                                   
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Luister mee – van blussende dominee naar geestelijk 
verzorgend brandweerman – LEON BAL 
 
Dominee Leon Bal (49) - met 18 jaar ervaring als vrijwillig brandweerman en 20 
jaar als predikant- stapt in 2019 naar de leiding van de veiligheidsregio Utrecht. 
Hij concludeert dat het tijd is voor geestelijke verzorging bij de brandweer, 
ervaart tijdens het ‘luisterend-oor-zijn’ dat er op preventief gebied weinig zorg 
wordt verleend. Zijn leidinggevende is het van harte met hem eens en 
faciliteert. 

Na een tweejarige voorbereiding begint Leon Bal in augustus 2021 als geestelijk 
verzorger van de Veiligheidsregio Utrecht. Een primeur in Nederland. Deze 
nieuwe functie betekent voor de predikant – voorlopig - vooral veel luisteren 
naar persoonlijke verhalen. Leon Bal: ‘Na ingrijpende gebeurtenissen kunnen 
mensen te maken krijgen met verdriet, herbelevingen, schuldgevoelens of 
bestemmingsvragen. Ik probeer iemand dan tevoorschijn te laten komen door 
te luisteren, terug te gaan naar drijfveren, waarom ze dit werk doen’.  

‘Je leven geven voor een ander — en dat is wat brandweerlieden doen — is een 
heel religieus thema.  Bij de brandweer zijn we allemaal sterk gedreven door 
het verlangen om er voor een ander te zijn. Hulpvaardigheid komt op de eerste 
plaats’.  

Leon Bal zal deze avond inspirerend en enthousiast vertellen over zijn 
drijfveren vanuit zijn geloof, over zijn werk als predikant en binnen de 
brandweerorganisatie. Over gedrevenheid, hulpvaardigheid, zingeving, 
bestemming, veerkracht en vertrouwen. De commissie V&T is erg verheugd dat 
Leon Bal dit met ons wil delen - ook een primeur trouwens - en dat dit in 
samenwerking met het plaatselijke brandweerteam georganiseerd wordt. 

Datum:  maandag 6 november 2023 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  brandweerkazerne  

Konvintsdyk 2 
8711 CK Workum    

  



Lees mee – Eleison 
 
‘ELEISON’ betekent letterlijk: : ‘ontferm u’. Maar wat als 
niemand zich over jou lijkt te ontfermen? Je je niet  
veilig voelt in het gezin waarin je opgroeit?  
De buitenwereld wegkijkt?  
 
Ik citeer de achterkant van dit boek:  
‘Een aangrijpend, maar ook hoopvol verhaal dat  
moeilijke vragen niet uit de weg gaat. Hoe kun je, na  
jarenlang onderdeel te zijn van een verstikkend  
familiesysteem, liefde en ontferming terugvinden? 
 
 
‘Nog een paar jaar, dan konden we samen helemaal opnieuw beginnen. Los van 
haar familie, alleen wij met zijn tweeën.’ Dat was echt wat we geloofden, dat we 
het verleden achter ons konden laten. Wanneer Coen en Femke elkaar tijdens 
hun studietijd ontmoeten, worden ze op slag verliefd en krijgen ze al snel een 
relatie. In de daaropvolgende jaren leren ze elkaar niet alleen beter kennen, 
maar wordt Coen ook in toenemende mate geconfronteerd met de schaduwzijde 
van het gezin waarin zijn vriendin is opgegroeid.  
Het heden komt langzaam maar zeker in de greep van Femkes verleden en Coen 
zet steeds grotere vraagtekens bij de verhoudingen en mechanismen binnen zijn 
schoonfamilie. Het zet zijn relatie met Femke, maar ook die met de familie en 
vrienden, steeds meer onder druk. Totdat een ogenschijnlijk onschuldige 
gebeurtenis de bom definitief doet barsten. 'Eleison' is een aangrijpend, maar 
ook hoopvol verhaal dat moeilijke vragen niet uit de weg gaat. Hoe kun je met 
verborgen verdriet betekenis geven aan pijn? Hoe kun je, na jarenlang onderdeel 
te zijn van een verstikkend familiesysteem, de liefde en ontferming weer 
terugvinden? 'Eleison' is gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen.’  
 
Toen ik dit boek vorig jaar op vakantie las was mijn eerste gedachte: ‘Dit boek wil 
ik graag met een aantal mensen bespreken’.  Leest u mee? 
 
Ds. Liesbeth Muilwijk 
 

Datum:   maandag 20 november 2023 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Plaats:  Oer de Toer 
 20 
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Preek mee 
 
Als je een preek zou moeten maken, waar let je dan op? 
Wat valt je op in de tekst? Wat zou dit Bijbelgedeelte of deze Bijbeltekst de 
gemeente kunnen zeggen? Welke gedachten komen dan boven?  Hoe verwoord 
je dat? Met het ene Bijbelgedeelte of Bijbeltekst gaat het wat gemakkelijker dan 
de andere. En toch blijkt ‘de preek’ over dezelfde Bijbeltekst of Bijbelgedeelte 
door voorgangers verschillend benaderd/uitgelegd te worden. Hoe dat kan? Een 
andere invalshoek, de persoon van de voorganger, om maar een paar 
voorbeelden te noemen. Als u het leuk vindt om ook uw gedachten over een 
Bijbelgedeelte of Bijbeltekst te laten gaan waar over niet al te lange tijd 
‘gepreekt’ zal worden, dan nodigen wij u uit om met ons daar eens over te 
brainstormen. Wie weet tot welke verrassende inzichten we komen.  
 
 
Datum:   maandag 27 november 2023 (voor de dienst van 3 december) 
Tijd:   20.00 uur 
Plaats:  Oer de Toer 
Ds. Arnold Vriend 
 
Datum:  maandag  4 maart 2024 (voor de dienst van 17 maart) 
Tijd:   20.00 uur 
Plaats:  Oer de Toer 
Ds. Liesbeth Muilwijk 
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START 
 januari  
2023 

Praat mee  

‘Als het niet meer gaat’ is een boek dat geschreven is door een arts  
(Ad Nuijten) en een predikant (Piet Schelling). Dit boekje is het uitgangspunt 
voor deze avond. Het zou mooi zijn als u dit boekje van te voren heeft 
gelezen maar het hoeft niet om deze avond mee te kunnen maken. Om u 
een indruk te geven van de inhoud van dit boekje citeer ik de achterkant van 
het boek:  
‘Steeds meer mensen die in God geloven overwegen euthanasie. Maar wat 
vindt God van een zelfgekozen levenseinde? Schaad je achterblijvers niet met 
de daad van euthanasie? De auteurs zijn van mening dat de mens zijn einde 
zelf mag kiezen. Met dit boek helpen zij de lezer om verder na te denken over 
de zin van het lijden, de aard en het (on)draaglijke daarvan, de 
vooruitzichten vóór en ná de dood en wat zij voor zichzelf kunnen 
verantwoorden. Kortom, een boek dat pleidooi voert voor een ‘goede dood’ 
vanuit het unieke perspectief van dominee en dokter’. 
 
Pim Engelenburg, gepensioneerd huisarts (Dordrecht en Workum) en  
ds. Liesbeth Muilwijk zullen deze avond inleiden en vervolgens zal er alle 
ruimte zijn om met elkaar van gedachten te wisselen en vragen te stellen. 
 
 
Datum:  donderdag 7 december 2023 
Tijd:   20.00 – 22.00 uur  
Plaats:   Protestantse kerk in It Heidenskip 
 

 

 
 
 
 

  



Werk mee – Kerststukjes maken voor een ander 

 
Zoals u wellicht weet is het al enkele jaren gebruikelijk dat de diaconie rond de 
Kerstdagen een kerststukje rond brengt bij mensen; als bemoediging. 
De namen worden door gemeenteleden aangedragen. 
  
Vorig jaar is het idee ontstaan om het op een andere manier tot stand te 
brengen. Ook dit jaar gaan we met elkaar aan de slag om een kerststukje te 
maken. Dit is onder begeleiding van ervaren bloemschikkers. 
Al het materiaal is aanwezig.  Wellicht handig om zelf een mesje en tangetje 
mee te nemen. 
  
Na afloop is er de gelegenheid om de bloemstukjes rond te brengen bij de 
mensen die de diaconie heeft doorgekregen. 
Mocht dit niet gaan lukken dan zorgt de diaconie voor de bezorging. 
  
Helpt u mee? 
  
We gaan in twee groepen aan de slag; u kunt zich opgeven voor de middag of 
voor de avond. 
  
Datum:   dinsdag 12 december 2023 
Tijd:    14.00 -16.00 uur en 20.00 – 22.00 uur 
Plaats:  Oer de Toer 
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Bid mee  
 
Bidden, wie zal dat nooit gedaan hebben….. spontaan, uit gewoonte, tot je erbij 
in slaap viel….. Maar wat doen we als wij bidden? Tot Wie? Wanneer? Wat? 
Waar?  Hoe? Werkt bidden? Wat zijn uw ervaringen? Kunnen we van elkaar 
leren? Ideeën opdoen? Kortom: ‘wat doen wij eigenlijk als wij bidden?’ 
Ik zou het leuk vinden om met u daarover na te denken en over te praten op drie 
maandagavonden. 
Ds. Liesbeth Muilwijk 
 
 
 
Data:  maandag 22 januari, 5 februari, 19 februari 2024 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Plaats:  Oer de Toer 
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Lees mee – ‘Samen Jong’ 

In de Protestantse Kerk wordt ijverig nagedacht over het  
boek: ‘Samen Jong. Kernwaarden van een kerk met alle  
generaties.’ Hoe kun je gemeente zijn met alle generaties?  
Hoe zorg je ervoor dat in jullie kerk oud én jong zich thuis  
voelt en dat er sprake is van een levendige gemeenschap? 
Dat is waar ‘Samen Jong’ over gaat. Niet een trukendoos  
om mensen tevreden te stellen, maar een manier van  
kijken, denken en doen. 
Een praktisch boek met op de achtergrond de Nederlandse 
samenleving en de Nederlandse kerken. Wat kunnen we  
hiervan meenemen in onze eigen situatie? 
We lezen vooraf delen uit dit boek en op deze avond bespreken we onze 
leeservaringen met elkaar. 
Ds. Arnold Vriend 
 
Datum:  donderdag 18 januari 2024 
Tijd:   20.00 – 22.00 uur 
Plaats:   Oer de Toer  

 
 
 

 

 



Voed mee op – Bewust opvoeden 

Als je kinderen hebt, weet je dat er – hoe leuk ook – best wat uitdagingen 
komen kijken bij de opvoeding. Daarom willen we met elkaar van elkaar leren en 
bewust en waarderend kijken naar het samenspel van gezinsrelaties. Dat doen 
we aan de hand van materiaal van de Parenting Course; een opvoedcursus voor 
ouders van 0- tot 10- jarigen. Het is een leuke en laagdrempelige manier om in 
een relaxte sfeer met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen 
op de opvoeding. Koffie, ontmoeting, herkenning en inspiratie staan centraal. De 
Parenting Course is gebaseerd op christelijke waarden, maar is waardevol voor 
alle opvoeders. 
 
We organiseren vijf avonden, met elk een ander thema. De thema’s die aan bod 
komen zijn: 

• Basis:   bouwen aan veiligheid 

• Behoeften: ontdekken van genegenheid 

• Grenzen:  ontwikkelen van vrijheid 

• Relaties: leren van sociale vaardigheid 

• Ruimte:  groeien naar zelfstandigheid 
 
Contactpersoon: Marije de Vries tel. 06-14169385 
We zien jullie opgave graag tegemoet! 
 
Datum:  Eerste avond is op dinsdag 30 januari 2024  
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  Oer de Toer 
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Kijk mee – Film – Sorry we missed you….. 

100 minuten, drama, Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 
‘Sorry we missed you…’  werd geselecteerd voor de hoofdcompetitie van het 
Filmfestival van Cannes. 

Ricky en Abby wonen met hun kinderen, hun 15-jarige zoon Seb en 11-jarige 
dochter Liza Jane, in Newcastle. Sinds de economische crisis worstelt het gezin 
om rond te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn 
baan in de bouw verloren en verdient bij met verschillende klussen. In een 
poging hun financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen 
in het gezin, besluit Ricky een franchisedeal te sluiten met een groot 
postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de slag als pakketbezorger. Maar al 
snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen.  

Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een 
molensteen om de nek van het gezin. 

Een greep uit de recensies in diverse landelijke dagbladen:  ‘IJzersterk, 

aangrijpend manifest’ ★★★★★ ‘Schrijnende, uitstekende film’ ★★★★  ‘Na 

deze film kijk je anders naar een pakketbezorger’ ★★★★   ‘Een van de beste, 

meest urgente en aangrijpende film van het jaar’ ★★★★  ‘Aangrijpend, 

levensecht en vlekkeloos geacteerd en geregisseerd’ ★★★★ en tot slot de 
Filmkrant:  op scherpzinnige en indringende wijze wordt de crisis van ons 

economische systeem ontleed’ ★★★★ 

 
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking 
met de vrijwilligers van het filmtheater 
 
Datum:  dinsdag 13 februari 2024  

of donderdag 15 februari 2024 
Tijd:   19.45 uur 
Plaats:  Filmtheater Workum   

Emmabuert   
Prijs:  € 9,-- inclusief  

1x koffie/thee vooraf 
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Wandel mee 
 
Wandelend naar Pasen. 2024 zal het derde jaar zijn dat we op de 6 
zondagen vóór Pasen een wandeling van plm. een uur willen maken. 
De wandeling bestaat uit 3 ‘gangen’: 1. Eerst even opstarten, d.w.z. gewoon 
gezellig kletsen met degene naast wie u loopt. 2. Vervolgens, na lezing van 
een Bijbelgedeelte met korte toelichting een stukje in stilte wandelen 
waarin u het gelezen stukje met een paar vragen die op papier staan voor 
uzelf overdenkt. 3. U praat met iemand die meeloopt over dit 
Bijbelgedeelte en de vragen. 
Het thema van deze serie wandelingen zal zijn: ‘Wie is toch die Jezus dat 
Hij….’.  Over mensen kun je je verwonderen. Ze doen meer, minder of 
anders dan je van ze verwacht had. Over Jezus was dat niet anders!  
Om een beetje variatie in de wandelingen te maken zullen we vanaf 
verschillende plekken in of vlakbij Workum (echt niet ver) vertrekken. De 
eerste keer vertrekken we vanaf Oer de Toer. De volgende zondagen zal wel 
altijd iemand bij Oer de Toer staan om mensen de startplaats van de 
betreffende zondag aan te geven. U loopt toch ook mee?! 
 
Natuurlijk zou het mooi zijn als u iedere keer mee loopt. Maar één of 
meerdere keren is natuurlijk ook prima!  
 
Dieuwke Tjalma en Liesbeth Muilwijk 
 
Data:   zondag 18 en 25 februari, 3, 10, 17 en 24 maart 2024 
Tijd:   13.30-14.30 uur 
Plaats:   Oer de Toer (de eerste keer) 
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Bid mee – Wereldgebedsdag 

Ieder jaar de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond . 

Gedurende 24 uur vinden samenkomsten plaats ergens op de wereld en 
vormen zo een sterke ketting van gebed om te bidden voor de nood in de 
wereld, voor mensen die geteisterd worden door natuurrampen, 
onderdrukking, oorlog, honger, ziekte en armoede. 

Ieder jaar opnieuw voelen honderdduizenden mensen zich gesterkt door de 
vieringen en gebeden uit de 173 landen die meedoen. 

Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale en 
oecumenische dimensie. Wereldgebedsdag geeft gelegenheid om over ‘eigen 
grenzen’ heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel solidair te zijn 
met mensen over de hele wereld. 

Elk jaar wordt de viering voorbereid door een ander land. Voor 2024  is dat 
Palestina. Het thema is ‘Verdraag elkaar in Liefde’.  

Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld!  

De kerken van Workum willen ook een stukje van die ketting van gebed zijn. 
Jong en oud, man en vrouw, iedereen is welkom.  Het is meer dan ooit nodig. 
Informatie tel. 0515-541992 en www.wereldgebedsdag.nl   

 

Wereldgebedsdagcomité Workum 

 

Datum:  vrijdag 1 maart 2024 
Tijd:   19.30 uur 
Plaats:   Doopsgezinde kerk 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  



Luister mee – Pioniersplek Nijkleaster 
 
Met Pinksteren 2023 is het klooster ‘nieuwe stijl’ Nijkleaster-Westerhûs te 
Hilaard officieel geopend. En zijn Kleasterlingen ingewijd. De monumentale 
boerderij midden in het weiland is gerestaureerd en aangepast aan de 
nieuwe bestemming:  plek van stilte, bezinning en verbinding.  Een plek om 
na te denken over het leven, het geloof en spiritualiteit.  Een oefenplek voor 
geloof en een pleisterplek voor de ziel.  Een inspirerende omgeving voor 
verbinding met iedereen die denkt in termen van humor en openheid, 
genade en goedheid, solidariteit en duurzaamheid.  
Het Kleasterterrein herbergt ook 3 appartementen voor vaste bewoning en 9 
kamers voor gasten. 
  
Nijkleaster is ontstaan uit een droom van Sietske Visser en Hinne Wagenaar. 
In 2009 ontstond de stichting Nijkleaster officieel. Er ontstonden contacten 
met de Protestantse gemeente Westerwert (in de dorpen Bears, Jellum, 
Jorwert en Weidum) in 2010. In 2011 toonde de afdeling Missionair Werk 
(van de Protestantse Kerk in Nederland) ook belangstelling om samen te 
werken en te komen tot een pioniersplek Nijkleaster.  
 
Deze avond neemt een spreker ons mee in woord en beeld naar deze 
pioniersplek,  wat gebeurt er in een modern protestants kleaster, wat zijn de 
ervaringen en de verhalen, enz. 
  
  
Datum:  dinsdag 12 maart 2024 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Plaats:  Oer de Toer 
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Kook mee – Eet mee 

Voor zaterdag 6 april staat een Walking Dinner in de agenda.  Walking Dinner? Lopend 

eten? Nee, dat valt wel mee! Maar tussen de gerechten door moet u wel ‘in de benen’. 

Dit betekent dat u een voorgerecht bij adres A nuttigt, hoofdgerecht bij adres B 
en het nagerecht bij adres C. Dit werkt het best als er per adres 6 personen 
komen eten. U eet iedere keer met andere personen. De kokers maken een drie-
gangen diner voor 6 personen plus hun eigen ‘húshâlding’. We zoeken als 
gemeente verbinding door samen aan tafel te gaan.  
 

Kort samen gevat:  We starten het Walking Dinner in Oer de Toer. Vervolgens 
bezoekt u als eter drie verschillende adressen om daar een voor-, hoofd- en 
nagerecht te nuttigen en samen in gesprek te gaan. U ontmoet hierbij op ieder 
adres een nieuwe groep gasten. We sluiten het Walking Dinner af in Oer de Toer. 
Gezien de afstanden mag er gebruik gemaakt worden van alle vormen van 
vervoer. 
 

Zo ziet het Walking Dinner er ongeveer uit: 
16.30  verzamelen in Oer de Toer (uitleg gang van zaken en opening) 
16.45  vertrek naar het eerste adres 
17.00 voorgerecht 
17.45  vertrek naar het tweede adres 
18.00 hoofdgerecht 
19.00  vertrek naar het derde adres 
19.15  nagerecht 
20.00  vertrek naar Oer de Toer 
20.15 gezamenlijke afsluiting 
 

We zijn op zoek naar enthousiaste kokers die een voor-, hoofd- en nagerecht 
willen bereiden; kook waar u goed in bent. En we zijn op zoek naar eters! Houdt 
u van lekker eten en gezelligheid, doe dan mee aan het Walking Dinner!. 
 

Opgave van kokers en eters via:  ventcommissiepgworkum@gmail.com  
Informatie of vragen ds. Liesbeth Muilwijk,  tel. 0515-769040, 
domineeskemuilwijk@gmail.com 
 

Datum:  zaterdag 6 april 2024 
Tijd:  16.30-20.15 uur  
Plaats:   start Oer de Toer, en verder verspreid door Workum 
Kosten:  € 5,-- per persoon 
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Za 30 sept. Doe mee – Talentenmarkt   13 

Zo 1 okt. Startzondag   

Di 3 okt.  Weet mee(r) – Bijbelgesprekskring 14 

Di 10 okt. Deel mee – Gemeentekring met elkaar delen en groeien 15 

 Zoek mee – Geloof beleiden 15 

Di 10 okt.  Luister mee – Albert Schweitzer 16 

Di 12 okt. Volg mee – Hoe geloof je in vandaag 17 

Zo 15 okt. Zing mee – Zangavond 18 

Di 17 okt. Luister mee – Albert Schweitzer 16 

Do 26 okt.  Zangmiddag Nij Mariënacker  12 

Do 2 nov.  Volg mee – Kun jij nog volgen? 17 

Ma 6 nov. Luister mee – Leon Bal, de brandblussende dominee 19 

Di 14 nov. Weet mee(r) – Bijbelgesprekskring 14 

Ma 20 nov. Lees mee – Eleison 20 

Do 23 nov. Ontmoetingsmiddag Nij Mariënacker 12 

Ma 27 nov.  Preek mee 21 

Do 30 nov.  Volg mee – Geloven in de drukte 17 

Do 7 dec. Praat mee – Als het niet meer gaat 22 

Di 12 dec. Weet mee(r) – Bijbelgesprekskring 14 

Di 12 dec. Werk mee – Kerststukjes maken voor een ander 23 

Do 21 dec. Zangmiddag Nij Mariënacker 12 
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2024  

    

     

     

     

     

     

     

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Di 9 jan. Weet mee(r) Bijbelgesprekskring 14 

Do 11 jan. Lees mee – Samen Jong 25 

Do 18 jan. Ontmoetingsmiddag Nij Mariënacker 12 

Ma 22 jan. Bid mee   24 

Di 30 jan. Voed mee op – Bewust opvoeden 25 

Ma 5 febr. Bid mee   24 

Di 13 febr. Weet mee(r) Bijbelgesprekskring 14 

Di 13 febr. Kijk mee – Filmavond – Sorry we missed you 26 

Do 15 febr. Kijk mee – Filmavond – Sorry we missed you 26 

Do 15 febr. Zangmiddag Nij Mariënacker  12 

Zo 18 febr. Wandel mee naar Pasen 27 

Zo 25 febr. Wandel mee naar Pasen 27 

Vr 1 mrt. Bid mee – Wereldgebedsdag 28 

Zo 3 mrt. Wandel mee naar Pasen 27 

Ma 4 mrt. Preek mee 21 

Zo 10 mrt. Wandel mee naar Pasen 27 

Di 12 mrt. Luister mee – Pioniersplek Nijkleaster 29 

Di 12 mrt. Weet mee(r) – Bijbelgesprekskring 14 

Do 14 mrt. Ontmoetingsmiddag Nij Mariënacker 12 

Zo 17 mrt. Wandel mee naar Pasen 27 

Zo 24 mrt. Wandel mee naar Pasen 27 

Za 6 apr. Kook mee – Eet mee – Walking Dinner 30 

Di 9 apr. 
Weet 
mee(r 

Weet mee(r) – Bijbelgesprekskring 14 

Do 11 apr.  Zangmiddag Nij Mariënacker 12 

Wo 17 apr. Gemeentereis – meer mededelingen via Kerknieuws  
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Colofon  

Wij vermelden in deze gids ook alle contactadressen en overige kerkelijke 
informatie ter vervanging van de 2-wekelijkse publicatie in Kerknieuws. 
 
Predikanten  
Ds. A. Vriend, Aldewei 3, 8711 BS Workum  
tel. 0515-756248, email arnoldvriend@hotmail.com 
Ds. E.P. Muilwijk-Huis, Fûgelikkers 58, 8711 DB Workum  
tel. 0515-769040, email domineeskemuilwijk@gmail.com   
 

Pastor  
mevr. H. Plantinga-Folkertsma, Stokerij 12, 8711 KG Workum  
tel. 0515-542364, email hiekeplantinga@live.nl   
 

Kerkenraad Workum 
 

Preses: dhr. P. Sterkenburgh, Blokmakkerij 5, 8711 KL Workum  
tel. 06-51805830, email psterkenburgh@gmail.com   
Scriba: mevr. D. Westra-van der Valk, Lynbaen 33, 8711 ES Workum  
tel. 0515-542154, email scribapgworkum@gmail.com   
 

Diaconie 
voorzitter: mevr. Nolina Sjoerds- Couperus, email  m.sjoerds@ziggo.nl  
 

College van Kerkrentmeesters                                                                       
voorzitter: dhr. F. van Dijk  
tel. 0515- 540177, email feike-jeltje@live.nl 
secretaris: dhr. H. Hooghiemstra  
tel. 0515-542906, email henkhooghiemstra@gmail.com  
penningmeester: dhr. B. Grooters  
tel. 0515-541002, email grootersalbertus@gmail.com  
 
Oer de Toer + de Utwyk,  Merk 7 
mevr. T. Postma-Hempel, Begine 12, 8711 BJ Workum  
tel. 06-40285369, email hempeltjettje@gmail.com   
 

Ledenadministratie  
mevr. E. Folkertsma, Spoardyk 50, 8711 CK Workum                                           
email ledenadm.pgworkum@gmail.com    
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Colofon  

 
Bijdrage administratie (alleen kerkbalans en solidariteitskas)                  
Rek.nr. NL90 RABO 0372 1058 58 t.n.v. Protestantse Gemeente te Workum 
  
Financiële administratie (alleen giften)  
Rek.nr. NL14 RABO 0372 1020 85 t.n.v. Protestantse Gemeente te Workum 
 
Diaconie  
Rek.nr. NL96 RABO 0372 1547 35 t.n.v. Protestantse Gemeente te Workum  
 
Kinder- en Jeugdwerk Rek.nr. NL33 RABO 0328 8026 89 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Workum ‘inzake kinder- en jeugdwerk’  
 
Verjaardagsfonds Rek.nr. NL35 RABO 3050 1248 49 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Workum ‘inzake verjaringscommissie’  
 
Collectemunten Rek.nr. NL38 RABO 0305 0338 16 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Workum ‘inzake collectemunten’  
 
Collectemunten 
Bestellen (graag vooraf) bij mevr. F. van der Werf-Gaastra,  
tel.nr. 0515-543335. Halen (daarna) op Vicariswei 2, 8711 GN Workum. 
Uitsluitend op de eerste maandag van elke maand. 
In dringende gevallen na telefonische afspraak. 
 
Verpakking: (Geel) 100 munten à € 0,50 is € 50,00 
  (Groen) 100 munten à € 0,75 is € 75,00 
  (Blauw) 100 munten à € 1,00 is € 100  
  (Rood) 100 munten à € 2,00 is € 200,00  
  Eventueel is een andere mix mogelijk. 
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Tot slot 

Geen activiteit erbij? 
Dat zou natuurlijk kunnen. We hebben geprobeerd ons aanbod zo breed te 

maken dat er voor iedereen iets te doen is. Op die manier voel je je 

tenslotte het meest betrokken bij onze kerk. Maar wellicht hebben we een 

heel voor de hand liggende mogelijkheid overgeslagen. Of misschien staat 

dit jaar uw hoofd er gewoon niet naar. In dat geval komen we ook graag 

gewoon even bij u op de koffie. Eenvoudig om contact met u te houden. Wij 

stellen dat in elk geval erg op prijs. 

 

Als u het betreffende vakje aankruist op het bezoekformulier, dan bellen wij 

u voor een afspraak! 

 

 

En natuurlijk…. 
... bent u op zondagmorgen ook van harte welkom!  

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kop 

koffie of thee. 

 

 

De commissie Vorming & Toerusting
mevr. Trienke Grooters- Bouma  tel. 541002  
dhr. Fekke de Jong      tel. 06-38923066 
mevr. Ytsje Kramer- Kroes  tel. 06-83808650 
ds. Liesbeth Muilwijk- Huis  tel. 769040 
mevr. Ria Stellingwerf- Mollema  tel. 06-11122336 
mevr. Shirley Stoel- Valk  tel. 541992 
 
 

Graag tot ziens!  

 

 

Graag tot ziens!  



Protestantse Gemeente Workum 
Postbus 64, 8711 AB Workum 

 

www.pgworkum.nl 

www.facebook.com/pgworkum 

De contactgegevens van onze gemeente staan op de website 
en in ons kerkblad “Kerknieuws” 
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www.instagram.com/pgworkum 


